
Ie stoat niet alleen - songtekst
Ie hebt ow eigen plek, op 't platteland

Een prachtig paradijs, moar d'r is wat an de hand

Ie vuult ow gevangen, en dat dut zear

Ie bunt nog wel koning, moar de kroon is niet mear

Al wat doar steet, joarenlang opgebouwd

Woar zelfs ow Opa's Opa met de kruuwaag'n hef gesjouwd

'T Plattelandse leaven en ‘t dorpse bestoan

Die geeft ow de rust en iedereen die kent ow naam

Toch vuul ie ow eenzaam, dan trek ie ow terug

Ie loopt rond te dwalen met de hand op de rug

Tobben, rearen, vluuken en 't vee kikkowan

Alsof ze ow wilt zeggen, kop der veur en now der an! 

Ie stoat niet alleen

Ie stoat niet alleen

Alles zelf doen, kan der geen één

De vølle generaties, drukt as een blok op ow

Ie wilt wel geerne praoten, moar ie zet der ow niet toe

As 't ow tevøl wordt en geen uutweg mear ziet

As 't grøs niet mear gruun is, moar bruuner as driet

Klop dan is an bij een noaber of moat

En dan vuul ie meteen dat ie nooit alliene stoat!

Ie stoat niet alleen

Ie stoat niet alleen

Alles zelf doen, kan der geen één


